NEGENDE DEEL

SPOOKSAGEN



DE KASTELEN VAN ALKEN

Bezijden de grote steenweg van Hasselt naar Sint-Truiden staat het
kasteeltje de Geuzentempel. Daarvan wordt beweerd dat het door een
ongedoopte werd gebouwd.

In dat kasteel is een spookvenster, dus een venster dat niet vast-
gehecht kan worden en waardoor de geesten naar binnen dringen.

Op zckere dag had zich een Alkenaar verlaat in Hasselt. Toen hij
naar huis stapte en dicht bij de toegang tot het kasteel belandde, ver-
scheen hem een grote hond. De ogen van die hond werden alsmaar
groter en leken echte vuurbollen. De man sloeg vlug een kruis en het
spookdier was weg.

Op het kasteel van Groot Peteren woonde zeer lang geleden ridder
Pierre de Libotton. De man was zo rijk, dat de mensen uit Alken en
omgeving om iemands welstand te bepalen nog zeggen: «Zo rijk
als Libotton».

Ridder Libotton overleed schielijk op 3 september 1845, hij was
toen 84 jaar oud. Het moet zijn dat de ridder moeilijk afstand kon
doen van zijn grote rijkdom. Hij kon geen rust vinden in zijn graf en
kwam ’s nachts terug om te spoken.

Ook nabij het kasteel van Rodenpoel was een spookplaats. Daar
dwaalde vaak een oude heer rond met een lange grijze baard. Aan het
ontstaan van deze spooksage ligt de figuur van Casimir Philjes. Hij
was een eenzaat die in de omgeving een klein huisje bewoonde. Hij
schuwde de mensen en het licht. Hij kwam slechts s nachts of
s avonds laat buiten om een luchtje te scheppen.

Over de eik van Wideux hadden wij het reeds. Hij lag halfweg in de

laan naar het kasteel. Toen de boomstronk op zekere dag werd weg-
gesleept, kwam hij vanzelfl terug.
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HET KASTEEL VAN WIJER

Daar spookte het rond en in het kasteel.

Op de hoeve nabij het kasteel woonde een scheper. Soms werden
zijn schapen zo onrustig, dat ze wegvluchtten tot in de verste hocken
van de stal. Dan dwaalden door het park de schimmen van de vroe-
gere kasteelbewoners die naar verborgen schatten zochten.

Als het middernacht sloeg op het torentje van Wijer begon het
spoken in het kasteel. Menige keer hoorde de bewaker op de boven-
verdieping stappen op de vloer en het ruisen van zijden kleren. Kwam
de man naderbij, dan stierf het geluid langzaam weg. Soms zag hij,
loerend door een venstertje, een witte juffrouw wandelen in de dreef
van Ormelant.

BOONE-PEE

Langs de steenweg van Tongeren naar Maastricht, op het grond-
gebied van Berg, lag een plaatsje, dat nu nog Galleberg heet. Daar
stond eens de galg, hoog genoeg om door iedereen gezien te
worden. Nu is de hoogte met bomen beplant, maar vroeger lagen
rondom uitgestrekte graanvelden.

Daar heeft cens cen snaak een lugubere grap uitgestoken.

Aan de galg bengelde het lijk van Boone-Pee, een beruchte
rover.

Toen de zichters en knechten s middags bijeenzaten om te eten,
stond de jonge onverlaat op, stapte naar de galg en riep: «He daar,
Boone-Pee! Ge hebt altijd zo gaarne bonen gegeten, hier zijn nu de
bonen, kom maar af»

Onmiddellijk ging de strop los en meteen stond Boone-Pee aan de
voet van de galg.

Van schrik waren de boeren, boerinnen en knechten meer dood
dan leven, vooral toen Boone-Pee naar de pot stapte en duchtig begon
te eten.

Toen die pot leeg was, zie hij tot de spotter: «Ge hebt mij op de
bonen verzocht, welnu, ik nodig u deze nacht tussen twaalf en één uit
onder mijn galg».
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Met die woorden viel de jongeman van zijn zelve. Toen hij weer bij-
kwam, hing Boone-Pee weer aan de galg.

De jongen werd bang en ging om raad. Eerst naar de pastoor, maar
die kon hem niet helpen. Toen naar een heilige pater in Tongeren.

Na diepe overpeinzing sprak deze: «Ge hebt met een dode gespot,
het kwaad kan u deze nacht overal treffen, of ge naar de galg gaat of
niet. Maar... als ge het jongste kind uit uw familie in uw armen houdt
onder de galg, heeft het kwaad geen pak op u».

De beiaard van de stadstoren had reeds kwartier voor middernacht
gespeeld, toen een groep boeren met gaffels en ricken gewapend de
galg naderde.

In het midden van de groep zwijmelde de jonge man, die een sla-
pend wichtje in zijn armen droeg.

Bij de galg gekomen wachtten zij een poos.

Het sloeg twaalf uur.

«Twaalf met God,» zei deze die het kindje droeg en ging met zijn
kostbare last onder de galg staan. Achter zijn hoofd bengelde het lijk
van Boone-Pee.

Om hun makker moed te geven gingen de boeren op enige afstand
bij de galg staan.

Kwart na twaalf, speelde de beiaard.. den half één.. kwart
voor één!

Koud zweet brak de spotter langs alle kanten uit, hij wilde bidden,
maar zijn tanden klapperden zodanig van schrik, dat hij geen woord
kon uitbrengen.

Toen speelde de beiaard één uur!..

«Goddank!» zuchtte de man onder de galg.

«Zeg: Een met God!» grijnsde een stem boven hem en meteen
kreeg hij zo een hevige vuistslag dat hij gillend voorover viel.

De boeren stormden vooruit om hun kameraad op te helpen. Ze
hadden nochtans niets gehoord of gezien.

Het kind was door de val wakker geworden, maar de man lag
in bezwijming.

Al sukkelend werd hij naar zijn huis gebracht. Zijn haar was spier-
wit, maandenlang bleef hij ziek te bed, om er als een lijk uitgedragen
te worden».

P.S. Vroeger bestond de vrome gewoonte, bij het slaan van de
torenklok, steeds het uur te zeggen gevolgd door de uitdrukking
«met God».
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HET HEILIGE WAMMES

Vele jaren geleden moet er in Maaseik een arme drommel geweest
zijn, die van een medelijdende ziel een nog goed wambuis ontving,
daar het zijne gans versleten was. Hij verwisselde van kledingstuk in
het midden van de markt en liet zijn eigen plunje daar liggen.

Een voorbijganger meende op te merken, dat het ding bewoog. Het
volk drumde eromheen en weldra was heel de stad in rep en
roer.

De geestelijkheid werd verwittigd. In plechtige staatsiec kwamen de
kruisheren om «terduvel» te bannen. De bezweringsformule werd uit-
gesproken en wijwater in kruisvorm gesprenkeld. 't Was al te
vergeefs...

Bij nader onderzoek bleek dat het afgedankte wambuis vol
«ongeciefer»zat.
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